
Welkom op de wierde: van kerken en kloosters
tot de kust

 57 kilometer  3:47 uur  1704 calorieën

Deze route wordt beheerd door: Routebureau Groningen

Kijk voor meer routes op: www.routesingroningen.nl



Welkom op de wierde: van kerken en kloosters tot de kust
 

De fietsroutes 'Welkom op de wierde' combineren Groningse gastvrijheid met een van de oudste
cultuurlandschappen van Europa: de wierdendorpen. Wierden, ook wel terpen genoemd, zijn door mensen
gemaakte heuvels, waardoor men bij overstromingen droge voeten hield. Wie hier fiets gaat dus regelmatig heuveltje
op, heuveltje af! 

  
Deze ‘Welkom op de wierde’ route brengt je terug naar de middeleeuwen. Het oude vestingstadje Appingedam staat
bekend om de imposante Nicolaïkerk en de hangende keukens. Een kijkje vanaf het water met de rondvaartboot is
een aanrader. Bij Wittewierum stond het klooster Bloemhof, bekend van Abt Emo. Vervolgens gaat de route langs de
mooiste middeleeuwse kerken die allemaal vrij te bezoeken zijn. Voor liefhebbers van schilderkunst is museum
Helmantel in Westeremden een aanrader. Ruik je de zeelucht al? Dat kan, na Bierum gaat de route een stukje over de
dijk. De kerk van Marsum is zeer fotogeniek. Eenmaal terug in Appingedam is er horeca te over voor een afsluitende
maaltijd. Fietsen langs de Groninger wierden is als fietsen door een openluchtmuseum: je rijdt dwars door de
geschiedenis en kijkt ondertussen je ogen uit.

  
Startpunt: op ieder punt van de route of knooppunt 26, Fivelkade Appingedam

 Bron: Stichting Noordgedacht
 Meer informatie: download de app 'Welkom op de Wierde'

 Foto's: W. van der Laan
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